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Bezoek aan het Anton Pieck museum 
 
             . 
 

 
 
 
 
Vrijdag 8 september 
 
Het was een hele reis van huis via Arnhem of 
Veenendaal naar Heerde. 
Iedereen had zin in de vakantie dus vond niemand dat 
erg.  
Het was warm weer maar de airco deed het prima. 
Edwin was de chauffeur. 
 Eigenlijk is hij een motormuis maar autorijden kon hij 
ook erg goed en helemaal niet hard. 
Er zaten twee bijrijders op de voorbank.  
Zij letten ook goed op. We gingen eerst buiten zitten 
voor een kopje koffie.  
Het avondeten was snel klaar.  
Rundvleessalade en stokbrood. Lekker op zo’n warme 
dag. 
Dan koffers uitpakken en bedden opmaken. Een hele 
klus.  En warm dat het was………………. 
‘s Avonds kon iedereen vertellen over………. 
- welk eten hij/zij het lekkerst vond en 
- welk uitje er niet mocht ontbreken 



 

 

 

Zaterdag 10 september 
 

 
 
Een voor één kwamen we uit bed. 
De heren sliepen beneden en de dames boven.  
Dat was geen probleem want er was een lift. 
Er werd 1 keer op de rode knop gedrukt.  
Het alarm ging af.  
Snel de eigenaar van “de rode Beer” gebeld. Het 
probleem was snel opgelost. 
Het beloofd een warme en rustige dag te worden.  
We bleven thuis.  
Nou ja…we gingen wel kaarten kopen. 
De winkels waren vlakbij. Dat was erg fijn.  
Aminah kon met een boodschappenkar naar de winkel.  
Zo was het boodschappen doen niet zo’n grote klus.  
Ze kreeg ook een paar keer hulp van Geert en Gijs. 
Wat kon ze heerlijk koken hé. 
 
 



 

 

 

Lekker in de schaduw buiten gezeten en de kaarten 
geschreven. 
Iedereen kreeg een mooie gele waterfles met zijn/haar 
naam erop. 
Dat kwam goed uit want er moest veel gedronken 
worden met dit weer.  
Er werden zelfs drinkpauzes ingelast. 
Wat spelletjes gedaan en Francis en Amanda begonnen 
met breien.  
Een lieveheersbeestje.  
Zou het lukken om het helemaal klaar te krijgen deze 
week? 
Natuurlijk kwamen er ook chipjes op tafel en een 
drankje.  
De meesten namen fris maar Ineke kreeg haar 
advocaatjes met slagroom. 
Geert genoot van zijn pilsjes. 
 Ondertussen tekende hij. 
Wat kon hij dat goed. Aminah, Edwin en Ria kregen 
allemaal zo’n mooi kunstwerk.  
Daar zijn we erg blij mee Geert. 
 
 
                     

 

 
 
 

 



 

 

 

Zondag 10 september 
 
Iedereen zong uit volle borst mee met het “Lang zal ze 
leven” voor Merel, de dochter van Edwin. 
Ze werd 14 jaar.  
We hebben er een filmpje van gemaakt en opgestuurd. 
Merel vond dit een prachtig cadeau. 
Na het ontbijt heeft iedereen een lunchpakket 
klaargemaakt en daarna allemaal de bus in op weg 
naar Orvelte.  
Een museumdorpje in Drenthe.  
We begonnen met koffie en gebak en daarna hebben 
we wat rondgelopen.  
Er stond nog een hele oude brandweerspuit en veel 
mooie boerderijtjes. 
 
                         
 
                                    
 
 
 
 
 Hierna in alle rust een rondleiding gehad in een huifkar 
met twee lieve paarden ervoor.  Wij konden 
ondertussen onze broodjes opeten. 
 
 



 

 

 

Daarna ging het programma verder: 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
We keken naar een show met allemaal bijzondere 
dieren.  
Een stinkdier, een nepegel uit Madagascar en zelfs een 
slang.  
Het allerleukste was dat je ze mocht aanraken. Amanda 
heeft zelfs de slang aangeraakt. 
Dat vond iedereen te eng. Stoere meid!!!!! 
Op de terugweg kwamen we de herder tegen met zijn 
schapen.  
Sommigen wilden niet 
luisteren maar dan begon de hond 
te blaffen.  
Dan renden ze weer de goede  
kant op. 
De pret was nog lang niet voorbij. 
 



 

 

 

Pannenkoeken eten met een reuze ijs als toetje. 
Iedereen smulde.  
Er was zelfs nog een gaatje over voor de chips.  
Het was een hele fijne dag. 
 

 
Met een paar hunebed bewoners op de foto 
Van links naar rechts: Willie, Ineke met klep, Ria, 
Francis met witte hoed, Amanda, Aminah, Geert, Edwin 
en Gijs . 
 
Maandag 11 september 
 
Na het ontbijt met wel 4 Brinta eters, die Aminah 
heerlijk maakte, snel naar Harderwijk voor een 
boottocht.( De wens van een aantal mensen). 



 

 

 

 
Eerst door de haven van Harderwijk en daarna het 
Veluwemeer op. 
Benedendeks hebben we geluncht.  
Gijs en Ria en later Francis zaten op het bovendek. 
De andere bleven beneden.  
Daar aten we later ook nog  heerlijk gebak. 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 12 september 
 
 
Vandaag is het de dag om het Anton Pieck museum in 
Hattum te bezoeken. 
Het plaatsje is schilderachtig mooi.  
                                                                                  



 

 

 

                            
 
Anton Pieck heeft ook het heksenhuisje in de Efteling 
ontworpen.  
Dat is nagebouwd in dit museum.  
Daar zat vandaag ook weer een heks in. 
Een beroemde artieste uit Sneek kreeg al onze gasten 
aan het lachen en ook een beetje bang gemaakt.  
Willie kreeg er een prachtige glimlach van toen hij zag 
wie de heks was.  
Want met de heksenkleren uit was het gewoon Ria. 
Iedereen lag in een deuk. 
Daarna in de binnenstad een terrasje gepakt. 
 Het weer was weer bijzonder mooi.  
We hebben er echt geluk mee. 
Na een rustige middag hebben we met z’n alle patat 
met een snack gegeten.  
Dat was smullen. 
Door omstandigheden ging Willie deze avond naar huis. 
Dat vonden we allemaal wel jammer voor hem. 
                                                                     



 

 

 

Woensdag 13 september 
 
Vandaag weer een uitje…..naar een klompenmaker in 
Luttenberg. 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
Martin liet live zien hoe de klompen gemaakt werden. 
Iedereen keek zijn ogen uit. 
Martin vertelde van alles over klompen maken en hij 
stelde veel vragen.  
Het was wel een grappenmaker. Iedereen  zijn/haar 
naam werd in “een plakje ” hout gesneden.  
Dat kregen we cadeau en ook nog een sleutelhanger 
met klompje. 
Daarna een lunch met koffie en een hele grote snee 
krentenwegge.  
Er zijn veel souvenirs gekocht in zijn winkeltje. 
 
                          
 



 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit schilderij heeft Martin ook gemaakt.  
Van duizenden mini-klompjes. 
Prachtig. 
De middag brachten we winkelend door. 
 Er werd van alles gekocht en niet alleen door de 
dames.  
Gijs en Geert konden er ook wat van! 
Als kers op de taart van deze dag gingen we naar  
Wok-Plaza. 
 
                
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Het was een lopend buffet en iedereen at zijn/haar buik 
vol.  
Een prachtige rit over een  IJsseldijk. 
Toen het eten weer wat gezakt was, kwamen we in 
aktie.  
Het was helaas alweer de laatste avond en de koffers 
werden alvast ingepakt.  
Iedereen was snel klaar en hebben we nog gezellig 
gezeten.  
De laatste hand werd gelegd aan de lieveheersbeestjes. 
Die konden helemaal af mee in de koffer. 
 
Donderdag 14 september. 
 
Ontbijten, de restjes opmaken, toilettas en vuilniszak 
vol was, in de reiskoffers……………betekend……………. 
Helaas……………de vakantieweek zit erop. 
Maar eerst krijgt iedereen nog een  
Placemat en vakantieherinnering mee 
als aandenken. 
 
 
 
Wij, Edwin, Aminah en Ria hebben 
het heel gezellig en fijn met jullie gehad.  
Bedankt daarvoor. 
Een week om niet te vergeten. 
Wie weet tot een volgend jaar. 


